Eibergs Carnavals &enootschap

“de Watevwotn”

Proclamatie prinsenpaar jaargang 2025 - 2026

Ik, Bianca ten Elshof prinses van Eibergen, Gravin van de
Rekkense Hei, samenwonend met Rudie en een hele beestenboel
aan de Loovelderweg in Rekken,

Werkend voor de belasting bij de Jumbo net als van Eerd, maar
voor het grote geld worden er paarden gemasseerd

Heb als Adjudante Marjoke aangezocht om mij in raad en daad
bij te staan!

Ik, Marjoke Wisselink-Wennink adjudante van Bianca,
hoogheid van de Apedijk, getrouwd met Gerwin en moeder van 3
kinderen

Overdag werkzaam bij de Jumbo in de slagerij, avonds en in het
weekend weer in de melkveehouderij!

Zodat ik nergens wat verloeder, ben ik het drukst als fulltime
moeder!

Het was wat zwaar dit jaar, maar de prinsencommissie heeft toch
weer een flitsend prinsessen paar, na weken zwoegen en zweten
willen we jullie het volgende laten weten:

e Ten eerste: Het wordt steeds leger in het centrum van
Eibergen, de leegstand is helaas moeilijk meer te verbergen.
Eibergen Beweegt, Eibergen Onderneemt, allemaal
initiatieven die dit proberen te stoppen, maar het helpt niets
als mensen alleen maar online blijven shoppen.
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Ten tweede: Al sinds 1958 is Helmink Wonen een vast gezicht
aan de Hagemansstraat, een beeld wat helaas ook
verdwijnen gaat. Voor de familie én Eibergen is dit een hard
gelag, wij hopen vooral dat de familie straks fijn van hun
pensioen genieten mag. Hun pand gaat straks in de
uitverkoop, hopelijk biedt het voor de starters op de
huizenmarkt weer een beetje hoop.

Ten derde: Starters waren deze hoop bij garage Hartgerink
al verloren, een boel gezeur en bureaucratie wisten dit plan
flink te verstoren. De gemeente wilde eerst nog even de kas
spekken, een uil en g-koorts, wat zullen ze daar nog meer
gaan ontdekken?

Ten vierde: Al jaren verdienen onze muziekverenigingen
geld met ons oud papier, zij doen dit met veel vrijwilligers
en met veel plezier. Maar de gemeente ziet dit geld liever
naar Twente Milieu gaan, dus hebben we in Eibergen ook
blauwe containers voortaan.

Ten vijfde: In de besturen van een aantal
zusterverenigingen waren dit jaar wat wisselingen van de
wacht, al waren sommige wisselingen niet geheel
onverwacht. Wij wensen de nieuwe voorzitters Gerjan,
Sander en Mart veel succes, hopelijk hebben jullie net als
onze voorzitter weinig stress.

Ten zesde: Met de fusie van de Eibergse
carnavalsverenigingen gaat het nog niet viot, maar Martijn
Emsbroek en Amber Wansink zitten in het complot. Blauw
en paars hebben nu niet alleen samen carnavalspret, maar
liggen nu ook al samen in één bed.
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e Ten zevende: Een stukje Eibergen ging vorig jaar verloren,
en de grillworst van andere slagers kon de Eibergenaren
dan ook niet echt bekoren. Gelukkig is dé grillworst van
Boenders nu weer te verkrijgen en kan de omzet bij Harry
nu nog verder gaan stijgen.

e Ten achtste: Daar stond hij dan in eens op het podium bij
Boh Foi Toch in de tent, hij ging op één knie - onze
president. Ook Aleks en Madelon kondigden aan dat ze gaan
trouwen, misschien samen een feestje in onze residentie
bouwen?

e Ten negende: De familie te Braak vind een flink stuk
rundvlees op zijn tijd echt om te smullen, dus Janine was
op haar vrije dag druk geweest om de buikjes hiermee eens
flink te vullen. Nog even het dorp in voor wat geshop en
een boel gebep, ik heb alle tijd; ik weet zeker dat ik het
gasfornuis uitgedaan heb. Het resultaat is dat de hond
enorm heeft genoten: maar verdomme wel 26 euro aan
rundvlees naar de kloten!

e Ten tiende: Een aantal heren binnen de Waterrot'n hadden
nog hele oude jassen. Ze kregen deze als kind en zijn nu een
soort van semi volwassen. Daarom werd het hoogtijd voor
nieuwe jassen voor alle leden, en konden we ook de oud
prinsen met een nieuwe polo aankleden.
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e Ten elfde: wij zijn als prinsenpaar enorm blij dat we ons nu
eindelijk bekend hebben mogen maken, alleen al omdat de
prinsencommissie zich dat bier bij ons iets te veel liet
smaken. Een avond was de koelkast zelfs helemaal gus, we

kunnen nu gewoon over straat naar hun toe en hebben wat
in te halen dus.

Wij gaan dit carnavalsseizoen door met de leus:
‘Nuchter en gek, wij maken Carnaval te GEK !




